
MEDEDELINGENBLAD 
VAN DE SAMENWERKINGSGEMEENTE 

ROZENBURG EN VOORNE 
 

 
8 januari 2023 

 
Diensten zondag 8 januari 2023: 

09.30 uur: ds. B.J. Eikelboom 
16.30 uur: ds. B.J. Eikelboom 

 
Collecte: kerk 
 
Kindernevendienst: Lucas 2: 40-52 – ‘Jezus, twaalf jaar oud, in de tempel. 
 
Dienst zondag 15 januari 2023:  

09.30 uur: ds. G.E. Messelink 
16.30 uur: leesdienst 

 
Kerkenraadsvergadering 
De kerkenraad vergadert woensdag 11 januari 2023 om 19.30 uur. 

 
Liturgie 8 januari 2023 
Morgendienst  

Psalm 43 : 3, 4 GK (orgel) 
Luisterlied: ‘Vaders Huis’- Sela 
Psalm 121 : 1, 4 LB (orgel) 
Lied 130c LB (beamer) 
Kinderlied: Diep, diep, diep als de zee 
Schriftlezing: Johannes 14 : 1 – 7  
Lied 653 : 1, 4, 7 LB (orgel) 
Lied 150 JdH (beamer) 
Lied 704 : 1, 2, 3 LB (orgel) 

 

Middagdienst 
Lied 268 Opwekking (beamer) 
Psalm 138 : 1, 2 GK (orgel) 
Lied 314: 1, 2, 3 LB (orgel) 
Schriftlezing: Mattheüs 3  : 16 – 4 : 11 
Lied 473 : 7, 9, 10 LvdK (orgel) 
Lied 96 : 1, 4, 7, 9, 10 LvdK (orgel) 
Lied 259 : 1, 2 LvdK (orgel) 

 
Koffiedrinken 

I.v.m. ziekte van wordt het koffiedrinken na de morgendienst nogmaals een 
week uitgesteld en verplaatst naar zondag 15 januari. 

 
Luisterlied: ‘Vaders Huis’ 

Het vuur in mij is uitgedoofd en ik mis U, dag na dag. 
Heeft U mij niet zelf beloofd, dat ik bij U schuilen mag? 
 
Waarom zou ik angstig zijn, als het leven mij benauwt? 
In de storm bent U, o God, vaste rots van mijn behoud. 
 
Eén ding vraag ik van U Heer: 
Waar mijn ziel zo naar verlangt, is thuis te komen in Uw huis. 
Rustend aan Uw vaderhart. Rustend aan Uw vaderhart. 
 
Dwars door alle moeite heen, alle onrust diep in mij, 
laat U mij Uw liefde zien en bent U in de nood dichtbij. 
 
Eén ding vraag ik van U Heer: 
Waar mijn ziel zo naar verlangt, is thuis te komen in Uw huis. 
Rustend aan Uw vaderhart. Rustend aan Uw vaderhart. 
 
Al verlaat mijn vader mij, laat mijn moeder mij alleen. 
Liefdevol neemt U mij aan en slaat Uw armen om mij heen. 
 
Eén ding vraag ik van U Heer: 
Waar mijn ziel zo naar verlangt, is thuis te komen in Uw huis. 
Rustend aan Uw vaderhart. Rustend aan Uw vaderhart. 


